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Na meer dan een jaar hard werken is een zeer
belangrijk doel van het project: Glaskunst
langs de Maas, bereikt.

Met de komst van dit historisch gezien zeer
interessante raam, is een tweede pareltje toe-
gevoegd aan het Obbichts Erfgoed.

Jos Vos en Wil Wouters van de Opleiding tot
Glazenier in Tongeren, hebben met zeer veel
liefde en vakmanschap hun werk gedaan en
zaterdag 15 juli kwamen ze trots de nieuwe
aanwinst aan het Ecrevissecomité overdragen.

Jammer dat we niet meteen Harmonie
Concordia en Schutterij St. Willibordus konden
uitnodigen om in een stoet de ramen naar hun
plaats te begeleiden.

Maar, wat in het vat is verzuurd niet.

Veilig opgeborgen wachten ze tot 8, 9 en 10
september om zich op hun paasbest aan
Obbichtse gemeenschap te laten zien.

In de Harmoniezaal zullen ze samen met nog
vele andere ramen aan een breed publiek laten
zien hoe mooi Glaskunst kan zijn.

Tijdens die drie dagen zullen ook producten
van de kinderen van Basisschool de Kingbeek
(Obbicht, Grevenbicht) en van De Uiterwaard
van Stokkum) getoond worden, want zij heb-
ben op heel verschillende manieren kennis
gemaakt met de verhalen achter die ramen.
Over hoe dat gebrandschilderd glas gemaakt
wordt, tot hoe het toch zo gekomen is dat de
scherven nu gelukkig verzameld zijn en tot
bijna nieuwe ramen gemaakt.

Ja, en welke rol de Maas daarbij gespeeld
heeft en tenslotte hoe het Grensmaas
Consortium in Belgié en in Nederland bezig is

om te voorkomen dat ons zoiets opnieuw kan
overkomen.

Om te voorkomen dat we niet goed weten hoe
dat zeer oude beroep van glaskunstenaar
wordt uitgeoefend zal van tijd tot tijd gede-
monstreerd worden hoe ook kunstenaars in
Obbicht met die Glaskunst bezig zijn.

Ook de kinderen komen daarbij aan het woord.

Na zoveel indrukken willen de bezoekers
natuurlijk wel eens zien hoe dat de glaskunst
langs de Maas in Belgié en Nederland aanwe-
zig is.

Dan kan, want samen met de werkgroep Open
Monumentendag, is er de mogelijkheid om
via een leuke fiets- of wandelroute een elftal
kerken te bezoeken.

En... wilt u de verhalen van die kerken en de
verhalen achter de ramen weten, dan is er een
boek te krijgen voor € 10,- in fullcolour met
foto’s van de mooiste ramen.



